
 
 
Nieuwsbrief oktober en november 2020 
 
De laatste nieuwsbrief had betrekking op de maanden mei en juni. Door de corona-uitbraak 
kwam het daarna veel aan op improviseren. De nieuwsbrief is mede daardoor de afgelopen 
maanden niet verschenen.  
De corona-periode is helaas nog niet voorbij, maar voorzichtig pakken we de draad weer op. 
Dus we brengen ook weer een nieuwsbrief uit.  
 
In dit nummer aandacht voor de komende kerkdiensten in de Veenhartkerk, rekening 
houdend met corona-aspecten. Op 31 oktober Allerzielen.  
 
Er worden ook weer bijbelavonden georganiseerd in een nieuwe opzet, alle avonden in 
kerkgebouw De Rank. Zie de aankondiging in deze nieuwsbrief.  
Ook worden we al een tijdje geïnspireerd door Inspimenties, een initiatief van diverse 
kerkgemeenschappen in Mijdrecht en Wilnis. Lees hierover in deze nieuwsbrief. 
 
Ook dit jaar weer een inzameling voor de voedselbank, op 28 november. 
Helaas kan dit jaar de Adventsmaaltijd niet doorgaan.  
 
Tijdens de kerkdienst op 3 oktober 2020 zal ik de functie van penningmeester overnemen 
van Jordy de Jong. Zie het bericht in deze nieuwsbrief. 
 
Albert Geerdinck 
 

Kerkdiensten 
 
Kerkdiensten om 19.00 uur tenzij anders vermeld. 
 
3 oktober, 18e zondag na Pinksteren (22), voorganger pastoor Erna Peijnenburg 
17 oktober, 20e zondag na Pinksteren (24), voorganger pastoor Nico Schoorl 
31 oktober, Allerheiligen en Allerzielen, voorganger pastoor Erna Peijnenburg 
14 november, 24e zondag na Pinksteren (28), voorganger pastoor Nico Schoorl 
28 november, 1e zondag van de Advent, voorganger pastoor Erna Peijnenburg 
 
HOE DAT GAAT, MET DIENST, ZANG EN PASTORAAT… 
Hoewel het misschien voor mensen een drempel opwerpt… de vraag om u voor de 
kerkdienst via mail of telefonisch aan te melden blijft. Het aantal plaatsen in de kerk is toch 
beperkt, en zo kunnen we voorkomen dat we mensen bij de deur moeten wegsturen. Tot nu 
toe kan gelukkig bijna iedereen die naar de kerk wil er ook in. We zien het gelukkig ook 
zachtjes aan iets drukker worden. We houden het veilig en kunnen tóch samen vieren. Van 
overheidswege is bepaald, dat we van elke dienst moeten bijhouden wie er aanwezig zijn en 
die lijsten moeten we twee weken bewaren. Als er achteraf iemand in de kerk blijkt te zijn 
geweest die besmet was, dan zullen die lijsten een rol spelen in het contact met de GGD. 
Mocht dit het geval zijn, dan zult u, als u kerkbezoekers was op die bepaalde dag, daar altijd 



vooraf over worden geïnformeerd. Na twee weken worden deze lijsten met namen altijd in 
verband met de privacy vernietigd. 
 
Samen zingen mogen we niet, hoe jammer ook. Tot nu toe verliepen de diensten geheel 
zonder zang, maar het zingen door één of twee mensen is wel mogelijk. Dit zal in de 
komende tijd, in samenwerking met Anita Vos, worden opgestart door leden van het koor. 
We moeten daarbij wel vragen om, ook al kent u het lied, niet te gaan meezingen… Laat het 
lekker over u heenkomen en geniet ervan! De diensten blijven – noodgedwongen weliswaar, 
maar daarom misschien toch niet minder mooi – een iets meer meditatief karakter hebben. 
 
Huisbezoek door de pastoor is wel weer mogelijk. Ze komt graag als u dat wenst. 
Voorwaarde is natuurlijk dat in uw huis de anderhalve meter afstand kan worden gehouden, 
en het bezoek zal niet langer duren dan een uur. Mocht u dit willen, dan kan er een afspraak 
geregeld worden. Wilt u liever telefonisch contact, dan kan dat natuurlijk ook! 
 
ONLINE DIENSTEN VANUIT DE OUD-KATHOLIEKE KERK 
Met name voor wie (nog) niet naar de kerk kan of wil zijn er online diensten vanuit 
Amersfoort. De voorganger hierin zal de pastoor zijn die al eerder voor deze dienst op het 
rooster was geplaatst. De data waarop de online vieringen zijn: 

 zondag 20 september 
 zondag 4 oktober 
 zondag 18 oktober 

 
De diensten beginnen steeds om 10 uur en zijn te volgen via: 
https://www.youtube.com/channel/UCdedL8O6dqYFGfpOuus6ESg 
 
 
Overwegingen bij de diensten 
 
God geeft niet op 
3 oktober 2020, 18ee zondag na Pinksteren (22) 
Zondag van de onrechtvaardige pachters 
Jesaja 5:1-7, Filippenzen 2:14-18, Matteüs 21:33-43 
 
Het is alsof we het nieuws horen als we luisteren naar dit evangelie, wat een verhaal over 
zinloos geweld. Een wijnbouwer die tot driemaal toe iemand naar zijn wijngaard stuurt om de 
oogst op te halen, en tot driemaal toe loopt het uit op mishandeling en moord. De laatste 
keer stuurde de wijnbouwer zijn eigen zoon, wat het geweld alleen maar deed toenemen. 
‘Laten we hem zeker doden, want hij is de erfgenaam.’ 
Het is niet moeilijk om teleurgesteld te raken in de mensheid. Daar hebben we de bijbel niet 
voor nodig. Verrassend in dit verhaal is de rol van de wijngaardenier. Waarom zou hij, als 
zijn mensen al twee keer zijn mishandeld en vermoord, de derde keer zijn eigen zoon 
sturen? En die vraag wordt nog indringender als we ons realiseren dat het Jezus is die dit 
verhaal vertelt, op het moment dat zijn eigen mishandeling en dood al heel dichtbij is 
gekomen. Daarom kán dit geen verhaal van pessimisme zijn. En de hardheid van de wereld 
wordt ook niet gebagatelliseerd. Het gaat over God die niet opgeeft. Die blijft geloven op de 
hoeksteen, die meestal niet het nieuws haalt. Maar die bestaat uit mensen die wel vruchten 
voortbrengen. 
 
 
 
 
 



Beeld van God 
17 oktober 2020, 20e zondag na Pinksteren (24) 
Zondag van God en de keizer 
Jesaja 45:1-7, 1 Tessalonicenzen 1:1-10, Matteüs 22:15-22 
 
Een christen leeft in twee werelden. De wereld van het geloof, waarin broeder- en 
zusterschap wordt beleden en een geloof in God die groter is dan ons hart, die eindeloos wil 
vergeven en nieuwe kansen geeft en ons uitnodigt ons toe te vertrouwen en mee te doen in 
die oneindige liefde. En dan de wereld van de samenleving waarin het recht van de sterkste 
veelal geldt, waarin kleine lettertjes altijd goed moeten worden gelezen en de eigen schuld 
een dikke bult oplevert. Hoe leef je als christen daarin? Die vraag is van alle tijden. ‘Moeten 
we volgens jou eigenlijk wel belasting betalen aan de keizer?’ wordt aan Jezus gevraagd om 
hem uit de tent te lokken. Belasting betalen aan de keizer, die zichzelf laat afbeelden op de 
munt met het bijschrift: Divus Augustus, goddelijke Augustinus. In gelovige ogen is dat een 
godslastering. Maar Jezus antwoordt: laat de keizer maar hebben wat van hem is. Hij laat 
zijn weg niet bepalen door wat de keizer doet of laat, en gunt die vrijheid ook aan zijn 
vrienden. Maar geef aan God wat aan God toekomt, voegt Jezus er wel aan toe. Zoals op de 
munt het beeld van de keizer staat, zo ben jij beeld van God. 
 
Wat een prachtig mens 
31 oktober 2020, Allerheiligen en Allerzielen 
Wijsheid 3:1-9, Openbaring 7:2-4 en 9-17, Matteüs 5:1-12 
 
Als een mens gestorven is zijn er heel vaak, bij het afscheid, prachtige woorden over zo 
iemand te horen. Als pastor maak ik ook nogal eens een afscheid mee van mensen die ik 
helemaal niet gekend heb. Als ik zo iemand dan leer kennen door de woorden die bij dat 
afscheid over hem of haar worden gesproken, denk ik vaak: Wat een prachtig mens! En 
natuurlijk: als iemand gestorven is, het boek van zijn of haar leven is gesloten, staat dit leven 
in een ander licht voor ons. En in dit licht klinken de zaligsprekingen mee, die we horen bij 
het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Niet dat deze woorden enkel over de gestorvenen 
gaan, maar we kunnen ze wel zo horen, zeker als we onze geliefden gedenken. En als we 
dat doen keert uiteindelijk onze blik weer terug naar onszelf. Wij zijn het die verdergaan, met 
de herinneringen aan wat onze geliefden ons tijdens hun leven hebben gegeven. Dat kan 
ons helpen om op onze eigen wijze ook prachtige mensen te zijn. Zachtmoedig, 
vredestichters, werkers aan gerechtigheid, reinen van hart. Enzovoort. Zalig zijn zij! 
 
De indeling in groepen die je blik verandert 
14 november, 24e zondag na Pinksteren (28) 
Ezechiël 34:11-17, 1 Tessalonicenzen 4:9-12, Matteüs 25:31-46 
 
Mensen gaan graag in groepen. We sluiten ons aan bij mensen met dezelfde interesse, 
dezelfde leeftijd, dezelfde huidskleur of cultuur of religie. Omgaan met anderen is wel eens 
lastig. Contact leggen überhaupt al. In steden, dorpen of stadsdelen ontstaan daarom soms 
makkelijk spanningen tussen bevolkingsgroepen. Ik zag laatst een programma op tv waarin 
die groepen uit een bepaalde stad doorbroken werden door hen ongewone vragen te stellen. 
Van wie van jullie zijn een of beide ouders al overleden? Wie van jullie is er wel eens aan de 
dood ontsnapt? Wie van jullie is opa of oma? Wie ‘ja’ antwoordden gingen bij elkaar staan en 
zo werden hele nieuwe groepen gevormd, bestaande uit mensen van allerlei ‘soorten’ 
mensen, die ineens verwantschap voelden. Als de Zoon des Mensen, zoals we in de 
evangelielezing lezen, zal komen in zijn heerlijkheid, zal ook Hij de mensen in delen in 
groepen. Zij die hongerigen hebben gevoed, daklozen onderdak hebben gegeven, 
treurenden getroost en gevangenen bezocht. Ook dat zullen hele nieuwe groepen zijn. Dat 



wetend kunnen we nu al beginnen anders naar elkaar te kijken…Zoals Jezus het vroeg: wie 
is eigenlijk mijn broeder en mijn zuster? 
 
 
Verdord blad of soepele klei 
28 november, eerste zondag van de advent 
Jesaja 64:1-9, 1 Korinthiërs 1:1-9, Marcus 13:24-37 
 
Met de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe jaar in de kerk. Maar in plaats van 
vuurwerk en champagne is de toon van de lezingen angstig en verward. Ach, Heer, komt ons 
toch te hulp, daal af om ons te redden! Want wij lijken op verdorde bladeren, die een 
speelbal zijn van de wind. Of nee, wij zijn de klei, en U bent de boetseerder, Gij maakt ons 
en wij zijn het werk van uw hand. Aldus de profeet Jesaja. Verdord blad of soepele klei, wat 
is het nou? Er is geen eens en voorgoed antwoord op die vraag, maar wel dit: als we ons 
uitgeput en machteloos voelen – als een verdord blad op de grond – hoeft dat niet voor altijd 
te zijn. Hij kan ons herscheppen, ons opnieuw ter hand nemen, en dan worden we weer 
warm, weer soepel, in staat om iets te wórden. In de kerk begint het jaar niet met een 
knalfeest, niet met het verjagen van boze geesten (wat één va de achtergronden is van de 
vuurwerktraditie), niet met het overschreeuwen van angst en onzekerheid. Het begint met 
het zaaien van verlangen. Op weg naar Kerstmis, Gods geboorte onder ons en in ons. 
 
 

Activiteiten 
 
Overdracht penningmeesterschap  
 
Wisseling van de wacht in het bestuur 
 
Een goede penningmeester vinden, dat is iets waar menige parochie maar met grote moeite 
in slaagt – of helemaal niet zelfs. Maar wij hebben geluk. Ruim acht jaar lang hebben we als 
statie een uitstekende penningmeester gehad in Jordy de Jong. Hij heeft ervoor gezorgd dat 
de financiële situatie van de statie helder was en bleef, dat de betalingen op tijd werden 
gedaan en dat we jaarlijks bij de jaarvergadering een goed inzicht kregen in het financieel 
reilen en zeilen. Het is geen geringe opgave om de financiën van een beginnende gemeente 
op orde te krijgen, maar het is hem gelukt. Daarom konden we ook in 2018 een eigen 
bankrekening openen. Ook werd door zijn inzet de actie kerkbalans jaarlijks opgestart, daarin 
altijd ondersteund door Frans en Marijke Leeuwerik. 
 
Na ruim zes jaar is het tijd om het stokje te mogen overdragen. En, zoals ik al zei, wij hebben 
geluk, want Albert Geerdinck, net als Jordy een ervaren penningmeester, heeft zich bereid 
verklaard het bestuur te komen versterken. We zijn er erg blij mee, te meer omdat een 
penningmeester in het bestuur natuurlijk meer doet dan enkel de financiële kant in het oog 
houden. Als kerkmeesters zijn we samen verantwoordelijk voor het beleid en de keuzes die 
er in een statie moeten worden gemaakt. Ik ben vanaf het begin heel blij geweest met het 
team van kerkmeesters dat samen met mij de verantwoordelijkheid voor de parochie wil 
dragen, en nu ook dat het team met Albert zal worden versterkt. In de dienst van 3 oktober 
zal hij als kerkmeester worden geïnstalleerd. 
 
Erna Peijnenburg 

 



Bijbelavonden 
 
Bijbelavonden: Parabels in beweging. 
Bijbelavonden die passen bij de mogelijkheden van deze tijd: elkaar de ruimte geven en toch 
samenzijn en inspiratie delen. En er zit beweging in! In de verhalen die we horen én in de 
manier waarop we ons erop bezinnen. 
Hoe gaat het in zijn werk: 

- De avond begint met een inleiding die wordt ondersteund door beelden. Zittend op 
diverse plaatsen in de kerk zal het voor iedereen goed te volgen zijn 

- Daarna beginnen we aan een pelgrimage die ieder individueel gaat langs diverse 
pleisterplaatsen in de kerk. Bij elk van die plaatsen kom je een vraag tegen of een 
kleine opdracht. Na enige tijd komt voor iedereen het sein om door te gaan naar de 
volgende pleisterplaats. Zo gaat dat een paar keer na elkaar. Aan het eind is er voor 
ieder de gelegenheid om te zien wat er op de diverse pleisterplaatsen allemaal is 
achtergelaten door de deelnemers. 

- De avond wordt steeds besloten met een zeer korte gebedsdienst. 
 
Data: 

- Do 12 november: Het talent (Matteüs 25:13-30). Opgave uiterlijk 9 november 
- Wo 20 januari: De Samaritaan (Lucas 10:25-37). Opgave uiterlijk 17 januari 
- Do 11 maart: De vader en de twee zonen (Lucas 15:10-32). Opgave uiterlijk 8 maart 

 
Tijd: 19.30 – 21.00 uur 
Plaats: de Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. 
Leiding: Erna Peijnenburg, pastoor van de oud-katholieke statie van de H. Elia te Mijdrecht. 
 
Voor wie: iedereen die wil, één avond, een paar of alle vier, wel graag tijdig aanmelden: via 
mail erna.peijnenburg@okkn.nl of telefoon: 06-22131765. 
Maximum aantal deelnemers per avond: 15. 
Kosten: geen, vrijwillige bijdrage ten behoeve van het IKO wordt op prijs gesteld! 
 

Online catechese 
 
Oud-katholiek zijn in deze tijd 
Digitale gespreksgroep voor ieder die meer wil weten geloven en over onze kerk en het 
eigen geloof wil verdiepen,. De avonden vinden plaats via Zoom. 
 
Data: 

 Donderdag 15 oktober. Oud, hoezo oud? Over het ‘oud’ in de naam van de oud-
katholieke kerk. En hoe wij daar tegenover staan. Opgave uiterlijk 11 oktober. 

 Donderdag 17 december. Spiritualiteit, ieder voor zich? Is er zoiets als een oud-
katholieke spiritualiteit? En hoe zit het met . . . onze eigen spiritualiteit? Opgave uiterlijk 
13 december 

 
Tijd: 19.30 – 21.00 uur 
Manier: via Zoom (deelnemers moeten hierover beschikken) 
Aanmelden: via mail: erna.peijnenburg@okkn.nl 



 

 

BISSCHOPSWIJDING VAN MGR. BERND WALLET 
 
De aartsbisschop-elect van Utrecht, Mgr. Bernd Wallet zal op zaterdag 7 november 2020 de 
bisschopswijding ontvangen in de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer. De dag erna vindt zijn 
installatie plaats in de kathedrale Sinte Gertrudis-kerk in Utrecht. Wallet werd op 15 februari 
jongstleden door het Utrechtse Kapittel gekozen maar vanwege de ‘Coronacrisis’ moest zijn 
wijding worden uitgesteld. 
 

De 49-jarige Bernd Wallet werd door het Utrechtse Kapittel 
op 15 februari 2020 in de eerste ronde verkozen tot nieuwe 
aartsbisschop van Utrecht, als opvolger van Mgr. dr. Joris 
Vercammen. Direct na zijn verkiezing kreeg hij alle 
bestuurlijke bevoegdheden die bij het bisschopsambt 
behoren maar volgde vanwege de pandemie uitstel van zijn 
officiële wijding en installatie. De wijding vindt nu plaats op 7 
november, de feestdag van de heilige Willibrord, die dertien 
eeuwen geleden de eerste geloofsverkondiger van 
Nederland was en de eerste aartsbisschop in Utrecht. 
 
Alhoewel de wijdingsplechtigheid normaliter in de Utrechtse 
kathedraal plaatsvindt, bleek dit nu tot nader order niet 
mogelijk. Daarom is besloten naar een passende andere 
locatie uit te wijken, die is gevonden in de Lebuïnuskerk in 
Deventer. Naast priesters en gelovigen en andere direct 
betrokkenen uit het aartsbisdom Utrecht en het bisdom 

Haarlem worden ook tal van buitenlandse bisschoppen – die de aartsbisschop mede zullen 
wijden – en andere hoogwaardigheidsbekleders verwacht.  
 
De installatie van de aartsbisschop vindt wel plaats in Utrecht. Op de dag na de wijding zal 
Mgr. Wallet officieel de bisschopszetel (‘cathedra’) in bezit nemen. De laatste keer dat er een 
bisschopswijding in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland plaatsvond was in 2008, toen 
Mgr. dr. Dick Schoon als nieuwe bisschop van Haarlem aantrad. 
 
Beide vieringen zullen zoveel mogelijk door de hele kerk kunnen worden meegevierd via een 
lifestream. Op 7 november begint om 11 uur de dienst van de bisschopswijding en op zondag 
8 november is om 15.00 uur de installatie van mgr. Bernd Wallet als aartsbisschop in de 
Sinte Gertrudiskthedraal te Utrecht. 
 
 
 
 
 



ALLERZIELEN 
 
Mensen gedenken die gestorven zijn, het noemen van de namen die leven in je hart. Het is 
belangrijk om daarvoor ruimte maken, en ook om dit samen te doen. Hun herinnering is een 
levende werkelijkheid in ons bestaan, want ons verhaal is met dat van hen verweven. Ze 
gaven ons leven door, letterlijk of door wat ze ons hebben geleerd of door wat ze voor ons 
hebben betekend. We hebben elkaar liefgehad. Ze hebben ons gemaakt tot wie we nu zijn. 
Ze horen bij elkaar de heiligen wiens levens we vieren op 1 november en de mensen die ons 
persoonlijk heilig zijn, en die we liefdevol gedenken op 2 november. 
 
We vieren dit jaar Allerheiligen en Allerzielen op zaterdag 31 oktober. Als er mensen zijn 
waarvan u wilt dat hun namen worden genoemd in deze dienst kunt u die – bij voorkeur - via 
mail doorgeven: erna.peijnenburg@okkn.nl.  
 

 
 
 
INSPIRERENDE MOMENTEN VANUIT DE OECUMENE 

Hoe bereiken we nu de mensen? Hoe kunnen we ook met name hen bemoedigen die nu niet 
naar de kerk kunnen komen? Vanuit die vraag ontstonden in de oecumene van de Ronde 
Venen de opname van inspirerende momentjes, kortweg Inspimentjes genoemd. Ze worden 
in de Janskerk te Mijdrecht opgenomen en er wordt voor vier kerken aan deelgenomen. Op 
termijn hopen we dat ook andere kerken gaan meedoen. 
 
Het is ook erg leuk om te zien, dat iedereen dat weer op eigen wijze doet, vanuit de 
persoonlijke spiritualiteit en de traditie van de geloofsgemeenschap waarmee hij, of zij 
verbonden is. Voor de voorgangers en anderen die eraan meewerkten is het een stap in een 
nieuw avontuur, want dit soort dingen opnemen voor een camera, dat zijn we natuurlijk niet 
gewend. Maar de samenwerking met cameraman én organist Wim de Penning en zijn vrouw 
Ellen die de opnames verzorgen en vormgeven is geweldig en het resultaat mag er (naar 
onze bescheiden mening) toch echt wel zijn. Ook met dank aan de gastvrijheid die we 
hiervoor in de Janskerk genieten! 
Vanaf 15 juli 2020 wordt er tweemaal per maand (op de 1e en de 15e) een nieuw 
Inspimentje geplaatst op het volgende YouTube kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UCOFpvmUeFz75u0AzseBVlGg/ 
 
U wordt van harte uitgenodigd dit ter inspiratie te bekijken en beluisteren. 
Tot nu toe zijn deze Inspimentjes geplaatst: 
15/07: Vakantie (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht), 
01/08: Oogst (Piet Ravensbergen PKN Wilnis), 
15/08: Augustinus (zr. Monica Raassen RK kerk) 
01/09: Vrede (Erna Peijenburg en Mariëtte Fakkeldij, Oud Katholieke Kerk). 
 
3 september werden er weer vier filmpjes opgenomen. Vanuit onze statie dit keer door Erna 
Peijnenburg en Bea Dalebout. Vanaf 1 november zal dit Inspimentje rondom Allerheiligen en 
Allerzielen te zien zijn. 



Inzameling voor de voedselbank 
 
Op zaterdag 28 november houden we de jaarlijkse inzamelingsactie voor de voedselbank. 
Momenteel maken iets meer dan 100 gezinnen gebruik van de voedselbank. Aan het begin 
van de Coronacrisis waren er enkele taxichauffeurs, kappers, beveiligers van Schiphol, 
schoonmakers en horecamedewerkers die zich aangemeld hadden. Gelukkig zijn de 
meesten van hen weer aan het werk. Wel kunnen we een ontslaggolf verwachten in de 
nabije toekomst, omdat de steun voor bedrijven vanuit de overheid zal stoppen. De 
voedselbank zal dan wellicht weer meer aanmeldingen krijgen. Deze inzameling wordt dat 
ook op prijs gesteld. 
 
De producten die men echt goed gebruiken kan: 
Kleine verpakkingen toiletpapier van 4, 6 of 8 rollen.  
Doucheschuim 
Deodorant 
Sinterklaas snoep als chocolade centen, letters en pepernoten. 
 
Ook als u de viering niet kunt of wilt bijwonen, kunt u producten inkopen voor deze actie. We 
halen ze dan bij u op ( bel met Mariëtte: 281905) of u kunt ze wellicht door iemand naar de 
kerk laten brengen op 28 november. 
 
Alvast hartelijk dank! 
Mariëtte Fakkeldij 
 

 
Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten 
 
Dit jaar geen Adventsmaaltijd  
 
We organiseren al vele jaren voor de ouderen van onze statie een Adventsmaaltijd, waar we 
met elkaar vooruitblikken op weg naar Kerstmis. 
Het is een gezellig samenzijn met lekker eten, samen bidden, zingen en luisteren naar een 
mooi verhaal. 
 
Helaas kan het dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. 
We vinden het heel jammer dat we het dit jaar niet kunnen organiseren. 
Laten we hopen dat we volgend jaar weer met elkaar aan tafel kunnen zitten. 
 
De contactgroep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mededelingen 
 
Financiën 
 
Opbrengst collectes: 
 
13 juni 2020 € 83,50 
11 juli 2020 € 94,80 
8 augustus 2020 € 56,50 
5 september 2020 € 82,50 
19 september 2020 € 74,95 
 
Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2020 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan 
kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer: 
NL40 INGB 0008 4276 30 t.n.v. Oud-Katholieke Statie van de H. Elia de Ronde Venen 
Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2020. 
 
Bijzonder collectedoel 4e kwartaal 2020 
Vluchtelingenwerk de Ronde Venen. 
Vanaf 3 oktober staat de bekende groene collectebus in de hal. Hierin kunt u t/m Kerst uw 
bijdrage in doen voor Vluchtelingenwerk de Ronde Venen.  
Vele vrijwilligers helpen de vluchtelingen met taal en inburgering. Geven begeleiding naar 
werk, aan kinderen en bij gezinshereniging. Er zijn verschillende projecten die de mensen 
een gezicht geven, bekend maken met onze samenleving en een financieel vangnet bieden. 
 
Zoals teamleider Petra van Reenen meldde: Onze cliënten kunnen het geld goed gebruiken 
bij  
- de aanschaf van tickets voor nareizende familieleden,  
- acute noodbetalingen als iemand bijvoorbeeld afgesloten dreigt te worden van energie 
- en bijvoorbeeld voor zwemles voor volwassenen 
 

Contactgroep 
 
Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze 
geloofsgemeenschap. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra 
aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten. 
 
Aanspreekpunt contactgroep: 
Bea Dalebout, 
Telefoonnummer: 287428, 
Email: b.dalebout@hotmail.nl  
 
 
Gebedsintenties 
 
In de kerkdienst van 19 september 2020 werd tijdens voorbeden gebeden voor Janneke 
Veldhoen, haar jaargedachtenis (overleden op 19 september 2017). 
 
Gebedsintenties kunt u telefonisch of per mail doorgeven aan:  
Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl 
 



Bereikbaarheid Pastoor 
 
Pastoor Erna Peijnenburg 
Tel: 06-22131765, email: erna.peijenburg@okkn.nl  
 
Bereikbaarheid Bestuur 
 
Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: bestuur.h.elia@gmail.com 
 
Agenda Aalsmeer 
 
Oosteinderweg 394, Aalsmeer 
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl 
Diensten: zie website OKKN. 
 
Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief 
 
Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een 
email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van de bestuursleden. 


